


Start: Beeld vervaardigd door leerlingen LOM-school, Leeuwarden (Wissedringer)

Ik wol ljeafst alles witte en net allenne sliepe. Dit
leste rent fensels los, hwent as ik sliep, sliepe der
grif mear mei my, op hwet tiid of ire 't ek wise
mei. Alles to witten, dat giet net, en 't scoe ek net
goed for in menske wése.

Uit: Reis nei ‘t Sindingsfeest in ‘t Oranjewoud 9 juli 1873 .

VRAAG: Wie kennis vermeerdert ,vermeerdert smart, staat in het bijbel-
boek Prediker 1: 18. Ben je het daar mee eens ?

Restant van de lijkvaart. In 1865 werd deze toen al historische vaart ge-
bruikt voor het transport van de doden naar de toen nieuwe begraafplaats
aan de overkant bij het Rengerspark.

Bij dit monument gedenken we de gevallenen in Indonesié een voormalige kolonie van
Nederland. Wat gedenk jij bij Hemelvaartsdag?

Lees hier het fragment voor uit Lucas 24: 45-53 .

Vraag: de leerlingen van Jezus moeten het evangelie verder doorvertellen in de wereld,
maar moeten wachten tot de komst van de Heilige Geest. De Heilige Geest is als de wind.
Blaas als symbool van die verspreiding van het evangelie de zaadjes van een uitgebloeide
paardenbloem de lucht in.

De leerlingen worden in de dagen van Pasen naar Pinksteren heen en weer geslingerd in
hun ervaringen met hun Meester. Van de lichte hoge heuvel/berg wandelen we naar het
diepe donkere dal. Maak in stilte die ervaring mee.

“Vlucht” van Hein Kocken (1973)



Bloeiende Daslook. Een wolk van sterbloemen, eetbaar en reinigt het bloed, voert gif af.

Zo een paar eigenschappen van deze plant.

Vraag: welke van deze eigenschappen zou jij in verband met Hemelvaart willen brengen?

Op deze heuvel zijn de grafzerken uit de voormalige Westerkerk in Leeuwarden neerge-
legd. O.a. christenen hebben er soms €30.000,- voor over om begraven te worden bij de
Olijfberg in Jerusalem. Zo hopen ze bij de wederkomst van Jezus Christus hem als eerste
te ontmoeten. Zij zijn daar dus bewust mee bezig geweest.

Vraag: Is de wederkomst van Jezus ook iets wat je bezig houdt? Heb je er een beeld bij?

Op deze plek ontstaat een gedenkbos. Hier kun je een boom aanplanten ter ere van
een bijzondere gebeurtenis of om een herinnering levend te houden.

Vraag: welke boom zou jij planten ter ere van Hemelvaart? Welke tekst komt er dan
op het gedenkbordje bij te staan?

Deze geloofsgemeenschap combineert de viering van de Sabbat met Advent. Advent
betekent verwachting; na de Hemelvaart verwachten zij dat Jezus op dezelfde wijze
terug zal komen.

Vraag: Hoe zie jij persoonlijk de hemelvaart van Jezus Christus?

Molen De Eendragt werd in 1786 gebouwd als pelmolen voor gerst en haver. Al snel ver-
anderde zijn functie in oliemolen . Opnieuw een mooie metafoor voor de mens die de

wind van de Heilige Geest mag ervaren in zijn of haar leven. De Geest die na Hemelvaart
op Pinksteren de leerlingen van Jezus aanvuurt om de blijde boodschap van zijn Opstan-

ding over de wereld te verspreiden.

Vraag: merk jij iets van de Heilige Geest in je persoonlijk leven?

Dit kunst werk van Gerlof Hamersma vormt het begin en einde van deze bezinnings-
wandeling. Een aantal poorten van steen en van planten. Het bekende lied

“ik zie een poort wijd openstaan waardoor het licht komt stromen. Van’t kruis waar’k
vrijelijk heen mag gaan om vrede te bekomen. Genade Gods zo rijk en vrij, die poort
staat open ook voor mij”. Dank voor het meewandelen en een hele mooie Hemel-

vaartsdag toegewenst!

Vraag: wilt u ook meedoen met de openlucht viering? Van harte welkom! Na afloop is
er koffie e.d.



